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TKP, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, impartorlukların yıkıldığı, bu yıkıntılardan bir yandan ulusal burjuva devletlerinin doğmakta olduğu, öte yandan tüm dünya işçi ve emekçilerinin gözünün Büyük Ekim Devrimi'nin ardından işçi-köylü iktidarını kurmaya girişmiş Rusya proletaryasına ve komünizme döndüğü bir dönemde kuruldu. 

TKP, Türkiye'nin var olan endüstrisinin ve dolayısıyla işçi sınıfının büyük bölümünün yer aldığı kıyı bölgelerin emperyalizmin askersel işgali altında bulunduğu, Anadolu'nun merkezinde Türk ulusal burjuvazisi öncülüğünde bağımsız bir devletin kurulmakta olduğu ve işgale karşı bağımsızlık savaşının başlamakta olduğu bir dönemde kuruldu. 

TKP, işgal edilmiş bölgelerdeki işçi sınıfının, komünistlerin örgüt ve yayınlarının temsilcilerinin ve Anadolu'da yürütülen bağımsızlık savaşına katılan yüzleri komünizme dönük emekçi, aydın ve subayların temsilcilerinin katılımıyla, Bakü'de toplanan Birinci Kongre ile, Bolşeviklerin ve Komünist Enternasyonal'in desteği ile dünya mazlum halklarının emperyalizme karşı savaşım için ilk kez bir araya geldiği bir dönemde kuruldu. 

TKP'nin kurucu liderleri ve bu kongrede seçilen yöneticilerinin büyük bir bölümü, bağımsızlık savaşına katılmaları için burjuva meclisinden aldıkları çağrı uyarınca Anadolu'ya geçerken, yolda burjuvazinin kurduğu kahpe bir tuzakta katledildi. TKP'ye sempati duyan, henüz örgütsel bağ kuramamış olsa da kendini komünizmden yana bilen siyasal örgütler, o güne dek silahlı savaşımın ağır yükünü taşımış çeteler katledildi. TKP, bağımsız ulusal bir devlet için savaşa giren burjuvazinin, işçi sınıfına, emekçi halka ve onların sınıf örgütlerine düşman yüzünü en somut deneyle öğrenerek kuruldu. 

TKP, içinde doğduğu işçi sınıfının etnik bileşimini yansıtarak kuruldu. Daha kuruluşundan içinde Türk 


işçilerinin yanısıra tüm Balkan ve Kafkas halklarından işçileri, Arap ve Kürt işçileri barındırdı. Bölgede ulusal devletlerin kurulması ve Arap ülkelerinin çeşitli emperyalist devletlerin mandası altına girmesi ile yaşanan yirminci yüzyılın ilk büyük etnik temizlik döneminde, TKP, proletarya enternasyonalizmi temelinde örgütlenmenin zorunluluğunu kendi deneyimi ile öğrenerek kuruldu. 

Kuruluşundan beri kavga içinde geçen 79 yıl boyunca illegal koşullarda çalışmak zorunda kalan Türkiyeli komünistler, işkence ve zülme, mahpusluk ve ölüme, yenilgi ve çöküşlere, döneklik ve ihanete, teslimiyetçilik ve oportünizme karşın işçi sınıfının davasının öncülüğü görevini günümüze taşıdı. Kuruluşunun 79. yılı içinde 10. Kongresi'ni gerçekleştiren TKP, geleceğe tarihsel materyalizmin verdiği iyimserlikle bakıyor ve diyalektik materyalizmin gösterdiği yoldan savaşıyor. 

Aşağıda Partimizin 10. Kongresinde alınan kararların ışığında, 10 Eylül 1999'da dünya ve Türkiye'ye bakışımızın bir özetini bulacaksınız. 


Dünyada Yeni Durum 


Yeni dönem diye adlandırabileceğimiz son on yıl içinde, dünyadaki güçler dengesinde olağanüstü değişiklikler görüyoruz. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da, hemen hemen kimsenin burnu kanamadığı ve kapitalizme geri dönüşle sonuçlanan karşıdevrimler yaşandı. Dünya emperyalizmi ve özellikle onun zirvesindeki ABD böylece yetmiş yıldır kendi varlığına tehlike oluşturan bir “karşı-güç”ten kılını kıpırdatmadan kurtuldu. Böylelikle, dünya, tek merkezli bir yapı kazandı ve emperyalizm görülmedik bir pervasızlık içine girdi. ABD, kendi ekonomik ve siya-sal tercihlerini dünya halklarına dayatmaya başladı. Bu tercihler temelinde dünya ülkelerini dost 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ve düşman (kendi deyişleriyle demokrasi ya da diktatörlük!) diye sınıflandıran ABD emperyalizmi ve onun yakın bağlaşıkları G7, NATO, IMF gibi uluslararası askersel ve finansal kuruluşların bu dayatmaları giderek pervasızlaştı. Uluslararası yasalar ve anlaşmalar hiçbir dönemde bu son on yılda olduğu denli çiğnenmedi. 

Bu durum, belki çok özel koşullara sahip bir iki ülke dışında, tüm dünya ülkeleri için, Fidel Kastro'nun da işaret ettiği gibi, silahlı propagandayı öne alan bir stratejinin önünü kapatti. 

Bu ortamda, bırakalım silahlı propagandayı temel alarak devrime ulaşmayı amaçlayan bir siyasetin başarı şansının hemen hemen yok oldugunu, halkın çoğunlu-Şunun aktif, hatta silahlı desteğini alabilmiş bir komünist partisi bile siyasal devrimi başarmak için emperyalizme ve onun doğrudan askersel müdahalesine karşı durabilme hesaplarını yapabilmek zorundadır. 


Kürdistan'daki savaştan burjuvazinin bir kazancı da halkı milliyetçi duygularla aşırı derecede besleyebilmiş olmasıdır. İşçi sınıfı saflarında da milliyetçilik hastalığı körüklenmektedir 


Çünkü emperyalizm, devrimin patladığı ülkenin burjuvazisinin yanında, kendi çıkarları oranında yerini alacaktır. Devrimleri boğma girişimleri tabii ki yeni bir olgu değildir. Bugün yeni olan durum, bunun artık pervasızca, bir kural olarak uygulanabilmesidir. 

Böyle bir ortamda, misyonunu, ülkesinde devrimi gerçekleştirerek sınıfsız topluma gidişin yollarını açmak olarak belirleyen bir komünist partisi de, örgütsel stratejisini bu yeni duruma uygun olarak geliştirip uluslararası komünist hareketin güçlenmesi için çaba harcamak zorundadır. Dünya emperyalizmine karşı yalnızca ulusal sınırlar içinde kalan bir meydan okumaya kalkışmak, savaşı baştan yitirmek demek olacaktır. 


Türkiye'de Yeni 
Durum 


Ülkemiz de, bir yanda dünyanın yukarıda kısaca değindiğimiz yeni güçler yapılanmasından doğan koşullardan etkilendi, öte yanda da kendi iç dinamiğiyle yeni bir döneme girdi. 

1990-94 yılları arasında Türkiye ekonomisinin gelişme çizgisi son derece oynak oldu. 
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) bu yıllarda % 
10 ile % 0.5 arasında 
değişik büyümeler gösterdi. 

Ancak, 1993 yılının son çeyreğinden başlayarak ciddi bir ekonomik kriz (resesyon) gelişti. 1994 yılında tüm şiddetiyle yaşanan kriz, ülkenin son 50 yılda gördüğü en şiddetli ekonomik gerilemeye neden oldu. Bu durum, fert başına gelirin 1993” de 3004 dolardan 1994'de 2,193 dolara inmesi anlamına geldi. 
Bu temelde son derece 


ciddi bir siyasal kriz oluştu. o Burjuvazinin irade birliği parçalandı. 
Yönetememe durumu doğdu. Halk açıkça devletin karşısına geçti, sokaklara çıktı. Son derece başarılı 1 Mayıs ve Gazi Ayaklanması yaşandı. Ülkede devrimci durum vardı. 

1995'in ikinci çeyreğinden başlayarak ise, yeni bir ekonomik gelişme dönemi açıldı. Türkiye ekonomisi 1995-97 arasındaki 3 yılda ortalama % 7 oranında büyüme gösterdi. Türkiye, dünya ekonomik krizinin etkilerine ve özellikle Rusya pazarının talebi durdurmasına rağmen, 1998'de de % 4.5'lik bir büyümeyle, gelişme dönemini yaşamaya devam etti. Bu temelde, devrimci durumun üç koşulu da ortadan kalktı. 

Öte yanda, ülkemizin ekonomik ve toplumsal ortamı, kısa sürede siyasal bir krize dönüşebilecek kadar hassas bir denge üzerinde oturmaktadır. 

Türkiye Kürdistannda yaşanan düşük şiddetli iç savaşta burjuvazi ve devlet önemli kazanımlar elde etti. 
Bir taşla birkaç kuşu birden vurdu. Savaş ticaretinden gelen milyarlarca dolar kanlı para bir yana, Kürdistan'da gerillalara karşı savaşmak üzere denip, aslında ülkede patlayabilecek her türlü devrimci başkaldırıya karşı kullanılmak üzere sayıları onbinleri aşan ve ezici çoğunluğunu MHP militanlarının oluşturduğu özel timler kuruldu. 1970” lerden bu yana sayısız “faili meçhul” cinayetlerin sorumlusu olan bu faşist militanlar bugün üniforma altında, devletin resmi gücü sıfatıyla devrimci-demokratik güçlerin temsilcilerini birer ikişer 


katlederek misyonlarını 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sürdürüyorlar. Ülkemizde bugün iyice belirginleşen bir olgu, sivil faşistlerin giderek kanıksanır duruma gelmesidir. (o Kürdistan'daki savaştan burjuvazinin bir kazancı da halkı milliyetçi duygularla aşırı derecede besleyebilmiş olmasıdır. İşçi sınıfı saflarında da milliyetçilik hastalığı körüklenmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye toplumu bugün “teröre”, “anarşiye” karşı aşırı koşullandırılmıştır. 


Kürt Sorunu ve 
Öcalan Davası 


Tüm dünyada kardeş partilerin ve devrimcilerin dikkatle izledikleri bir konu olan Kürt sorununda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Abdullah Öcalan'a verilen ölüm cezası 70 yıllık inkar politikasının bir devamı girişimidir. Maalesef mahkemede Öcalan'ın yaklaşımı Türkiye burjuvazisine bu asırlık inkarında büyük katkıda bulundu. 

Duruşma sırasında Öcalan sürekli Avrupa ülkelerine saldırdı. Fakat, kendisini Türkiye oligarşisine teslim eden ABD'yi hiç eleştirmedi! 
Belkide bu, Kürt sorununda bugünkü sürecin ABD'nin “çözümü” doğrultusunda gelişmekte olmasındandı. 
Duruşma ve Öcalan'ın savunması bu 'çözüm'e kitle desteği yaratma işine yaradı. Amaçlanan, devrimci dinamiği yokedip Türkiye oligarşisinin konumunu sağlamlaştırmaktı. 

Öcalan ve PKK Başkanlık Konseyi tarafından ortaya atılan ‘bölgenin lider ülkesi” fikri bu 'çözüm'e bir başka katkıdır. Bu fikirle Ocalan ve PKK Başkanlık Konseyi Türkiye'ye, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlara beraber açılma önerisinde bu- 


lunmaktadır. PKK Başkanlık Konseyi üyesi Duran Kalkan şunları söylemişti: 


“Türkiye 20. yüzyıldaki gibi sınırları içinde kalamaz. Bundan sonra bu değişecek, dışarıya açılacaktır. Doğru yöntemler bulunursa bu 
16. yüzyılda olduğu gibi büyük bir gelişmeyle sonuçlanabilir. 
Öbür taraftan, doğru yöntemler bulunamaz, gereken ilişkiler ve bağlaşıklıklar oluşturulamazsa o zaman bu gelişme fırsatı kaçırılacaktır.” (Nisan 23- 24, Özgür Politika) 


, Türkiye'nin ABD ve İsrail ile bir bağlaşıklık içinde olduğu açık bir sırdır. Fakat diyor Duran Kalkan, bu yeterli değildir, Kürtlere de ihtiyaç vardır. PKK'nın Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlara açılmasıyla ilgili söylemi aynı zamanda ABD’ ye de bir çağrıdır. Çünkü PKK sıralanan alanlarda Türkiye'nin ABD” nin aracı şirketi gibi çalıştığını çok iyi bilmektedir. 
Öcalan,“dem o k - 


Yeni dönem, her düzeyde demokratik çalışma ve uygulamaları arttırmayı gerektirmektedir. 
Demokratik merkeziyetçilik ilkesi altında çalışan partimizde, yeni dönemde; 
demokratik yan yükseltilecektir. 
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ratik cumhuriyet” olarak formüle ettiği önerisini, “21. 
yüzyılın Manifestosu” başlığıyla sunmak istiyor. Bu öneri Türkiye Devleti'ni korkutmaz, çünkü tam tersine onu aklamaktadır. Bu, “Kürt sorununa” emperyalizmin önerdiği “çözümdür”. 

Bu duruşma Kürt tarihin- de üzücü bir bölüm olarak yerini alacaktır.Tek taraflı olarak en kötü bir “barış” ve “uyuşma” ya kapıyı açmaktadır! Türkiye Devleti Ocalan davasını Kürt ulusunu mahkum etmek için kullanmıştır. 

Kürt ulusunun varlığını inkar eden, onları ulusal haklarından mahrum bırakan Türkiye devletidir. Son 
15 yıl içinde 20 binden fazla 
Kürt insanı katledilmiş ve yaklaşık 5 milyon kişi silah tehditi altında evlerini terk- etmek zorunda bırakılmıştır. 

Barış olacaksa, Kürt halkı için onurlu bir barış ancak Kürt ulusunun ulusal haklarının koşulsuz kabulu temelinde olabilir. Kürt halkının gerçek kurtuluşu ancak Türkiye işçi sınıfı ve halkıyla birlik içinde Türkiye emperyalizmine karşı savaşımla gerçekleşebilir. 


TKP 10. Kongresi 


Son birkaç yıl içinde iyice belirginleşen bu yeni durum karşısında partimiz, örgütsel çalışmasını yeni koşullara uyarlamak üzere gerekli önlemleri almıştır. Bir kaç ay önce toplanan 10. Kongremiz, “Yeni Dönem Örgüt Anlayışı” başlıklı ana kararında, dünya, Türkiye ve örgüt gerçeği ile ilgili yaptığı çözümlemelerden hareket ederek, yeni döneme uygun örgüt anlayışının, aşağıdaki belirlemeler çerçevesinde olmasını kararlaştırdı. 

* Yeni dönem, her düzeyde demokratik çalışma ve uygulamaları arttırmayı gerektirmektedir. Demokratik merkeziyetçilik ilkesi altında çalışan partimizde, yeni dönemde, demokratik yan yükseltilecektir. Bir başka deyişle, demokratik merkeziyetçiliğin demokra- 


tik yanının koşullar elverdiği oranda geliştirilmesi söz konusudur. Bununla bağlı olarak, parti organları artık kendi sekreterlerini kendileri seçeceklerdir. Parti organlarında farklı görüşlerin daha özgür bir ortamda tartışılması sağlanacaktır. 
Ayrıca, bugüne dek parti örgütlerinin yayın çıkarma yetkisi kongre yada MK'nın iznine bağlı idi. Yeni dönemde, örgütlere yerel yayın çıkarma hakkı verilmiştir. 

* Bu dönemde, sendikalar ve öteki demokratik örgütlerde çalışmanın, legal alan çalışmasının önemi artmıştır. Olanaklı olan her zeminde açık alan çalışması, demokrasi mücadelesi yürütülecek, gerekli alanlarda yeni odaklar kurulacaktır. 
Ancak, bunu yaparken legalizme batmamak için son derece uyanık olmak gerekecektir. Legal olanaklardan yararlanma ile legalist çalışma, geceyle gündüz gibi birbirinden farklıdır. 
Partimizin bu konudaki anlayışı, legal olanaklardan sonuna dek yararlanarak illegal parti örgütünü bu çalışmanın içine gömmektir. 
İllegal çalışan kadroların çevresini, demokratik savaşım yürüten geniş sempatizan kesimle örmektir. 
Legal alan çalışmasından bunu anlıyoruz. Partinin illegal örgütlerini legale çıkanp, benzeri intihar girişimlerine giren örgütlerin yanlışlarını yinelemeyi değil. 

* Yeni dönem, yeni düşünceler ve teorik yaklaşımların öne çıktığı bir dönem olacaktır. Bu temelde çıkaracağımız kitaplar ve yayınların çevresinde de örgüt çalışması yürütmek zorunludur. 

**x* 

10. Kongre'mizin aldığı bunlar gibi son derece önemli ve cesur kararların her alandaki parti çalışmasına yeni bir soluk getireceğini umuyoruz. © 


* Bu metin, 10 Eylül nedeniyle, kardeş komünist partilerine yollanmıştır. 


KARDEŞ 
PARTİLERDEN 
TKP'nin 
79.YILDÖMÜNE 
GELEN 
MESAJLAR 


AKEL 
Değerli Yoldaşlar, 


Türkiye Komünist Partisi'nin 79. 
kuruluş yıldönümü kutlaması davetinize teşekkür ederiz. 

Bölgedeki barış, kardeşlik ve sosyalizm kavganızda size olan desteğimizden ve yardımlarımızdan emin olmanızı isteriz. Ve önünüzdeki zorlu görevde başarılar dileriz. 

Kıbrıs sorunu, başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin kendi çıkarlarını korumak için, bölgenin ilerici ve demokratik hareket ve halklarına karşı adayı bir askeri üs haline getirmek üzere yürüttükleri entrikaların bir sonucudur. 

Sorunlarımız için BM 1977 ve 
1979 kararları doğrultusunda federal, silahlardan arındırılmış, tüm Kıbrıs halklarının egemenliğinde barışçı bir sonuç için olan konumumuzu yineleriz. 

Yaşasın uluslararası dayanışma! 


AKEL (İngiltere) 
, Photos Kouzoupis Örgütleme Sekreteri 


*** 


Lao Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi: 


Değerli Yoldaşlar, 


Türkiye Komünist Partisi'nin 79. 
kuruluş yıldönümü vesilesiyle, Lao Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi, parti üyeleri ve Lao emekçi halkı adına, TKP Merkez Komitesine ve sizin aracılığınızla partinizin tüm üyelerine ve Türkiye'nin tüm emekçi halkına en sıcak 


tebriklerimizi ve en iyi dileklerimizi iletiriz. 

Geçen 79 yıl boyunca çalışmalarınız zor ve illegal olsa da, TKP, emperyalizm karşıtı politikasına sımsıkı bağlı kalmış ve 10. Kongrenizde alınan “Yeni Dönem ve Örgüt Anlayışı” gibi kararlarla gerekli tedbirleri alarak Partiyi ilerletmiştir. 

TKP'ye, Türkiye emekçi halkının refahı ve toplumsal ilerleme için yürüttüğü yüce davada başarılar dileriz. 

Dünyada barış, kardeşlik ve toplumsal ilerleme için, partilerimiz ve halklarımızın çıkarları yönünde iki parti arasındaki yoldaşça ilişkilerimiz ve dayanışma daha da güçlensin. 


Vientiane, 9 Eylül 1999 
Lao Halkın Devrimci Partısi Merkez Komitesi 


**#* 


Lao Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komitesi 


Türkiye Komünist Partisi 79. kuruluş yıldönümü davet mektubunu almış olmaktan çok mutluyuz. 

İçinde olduğumuz maddi sıkıntılar yüzünden maalesef kutlamanıza katılacak bir delegasyon yollayamadığımızı bildirmek isteriz. 

Bu güzel günde, anma toplantınıza başarılar dileriz. 

Partilerimiz arasındaki dostluk ilişkisinin, partilerimiz ve halklarımızın Çıkarları için daha da güçlenmesi dileğiyle. 

Somsavat Lengsavad, Lao Halkın Devrimci Partısi MK Dış İlişkiler Başkanı, 


k ** 
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Macaristan İşçi Partisi 


Macaristan İşçi Partisi adına Türkiye Komünist Partisi 79. 
kuruluş yıldönümü kutlamaları fırsatıyla sizlere en iyi dileklerimizi göndeririz. 

Partimiz, Türkiye'nin demokratik ve başarılı geleceği için emperyalizme karşı yürüttügünüz mücadeleye yüksek değer biçmektedir. 

Çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz. 

Yoldaşça duygularla. 


Gyula Thürmer Macaristan İşçi Partisi Başkanı 

Budapeşte, 9 Eylül 1999 


+++ 


Danimarka Komünist Partisi 


Türkiye Komünist Partisi 79. 
kuruluş yıldönümü törenine davetiniz için teşekkür ederiz. Ne yazık ki kısıtlı imkanlarımız bize ancak sınırlı bir gezi bütçesi tanımaktadır. 

Ancak, Türkiye'li komünistlerin ve işçilerin kapitalizm ve militarizme karşı ve daha iyi yaşam koşulları için kavgasında dayanışmamız sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye'deki depremden zarar görenlere de sempatilerimizi dile getirmek isteriz. 
Dünya komünistleri arasındaki ilişkiler yeniden yükselmektedir ve samimi olarak inanıyoruz ki birgün karşılaşma olanağımız olacaktır. Bu arada, tüm çalışmalarınızda ve kavganızda başarılar dileriz. 

Yoldaşça, 


Henrik Stamer Hedin, Uluslarası Sekreter 


Danimarka'nın Komünist Partisi 


Burada sizlere Türkiye Komünist Partisi 79. kuruluş yıldönümü davetiniz ve Türkiye'deki politik durum hakkında verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür etmek isteriz. 

Maalesef katılma imkanımız bulunmamaktadır ancak sürgün- de bir komünist partisi olarak yaptığınız çalışmalardan dolayı 


samimi saygılarımızı dile getirmek isteriz. 

Aynı zamanda faşist Türkiye hükümeti ve onların İngiltere ve ABD'deki destekçilerine karşı Türk halkı için yaptıklarınızın öneminin de farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Türkiye'deki deprem, Türk hükümetinin emperyalist NATO içindeki çıkarlarını gerçekleştirmek ve Kıbrıs'ın işgali için silahlanmasını sürdürebilmesinde- ki önceleliklerini ortaya koydu. 

Zorlu çalışmalarınızda başarılarınızın devamını ve nice 79 
yıllar dileriz. 


Tove Ekman / Ane Soegaard Danimarka Komünist Partisi Uluslarası Bölümü adına 


+*+. 


Güney Afrika Komünist Partisi 


Bir hafta kadar önce aldığımız, partinizin Marks kütüphanesindeki 79. yıl kutlaması davetiniz için teşekkür ederiz. Maalesef katılamayacağız ve bu tarihte Londra'da yoldaşlarımızdan bulunan olmayacağı için adımıza da katılım mümkün olamayacaktır. Ancak bu güzel vesileyle Türkiye Komünist Partisi'ne en sıcak komünist ve entermasyonalist kutlamalarımızı iletiriz. 

GAKP, her zaman Türkiye'deki trajik ve kahramanlık dolu gelişmeleri izlemekte ve Türkiye ve bölgedeki tüm ezilen sınıflar ve işçi sınıfıyla dayanışmamızı ifade etmeye devam etmektedir. GAKP sürekli olarak Türk ordusunun Kıbrıs'dan çekilmesi, rejimin Kürt halkına karşı soykırım politikalarının ve Abdullah Öcalan'ı idam girişiminin durdurulması ve Türkiye toplumunun gerçek demokratikleşmesi yönünde çağrıda bulunmuştur ve bu acil konular için her türlü etkisini ve başka imkanları kullanmaya devam edecektir. 

Sizlere 79 kavga yılı için mutlu bir kutlama dileriz. Dayanışmamız Türkiye'nin ve bölgenin tüm ezilen sınıflar ve işçi sınıfıyla beraberdir. 

A LUTA CONTINUA! 
(kavga sürüyor) 

Güney Afrika Komünist Partisi 
Basın Yayın Bölümü 


*** 


Bohemya ve Moravya Komünist Partisi 


Bohemya ve Moravya Komünist Partileri'nin 140 bin üyesi adına Türkiye Komünist Partisi'ne 79. 
kuruluş yıldönümünde en sıcak yoldaşça selamlarımızı gönderiyoruz. 

Devrimci partinizin, işçi sınıfınızın daha iyi bir yaşama kavuşması yolundaki kavgadaki büyük cesaretinizi gösteren bu önemli gününde, sizleri kutlayabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

İnanıyoruz ki sorunlarınızı aşmaktasınız ve Türkiye toplumunda işçi sınıfı ve tüm dürüst demokrat vatandaşlar yararına yerinizi güçlendireceksiniz. 10. 
Kongrenin çalışmanıza ve hayatınızın her alanına çok önemli yeni ve taze ivme getirecek olan kararlarını yerine getirdiğinizden eminiz. Devrimci programınızın zaferi için kavganızda büyük başarılar diliyo-Tuz. 

Dünya kapitalist sisteminin önemli krizinin ve emperyalistlerin yürüttüğü “'küreselleşme”” sürecinin, işçi sınıfının yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağının ve devlet ve ulus egemenliğinin kaybolduğunun ışığı altında, tüm komünist ve ilerici güçlerin enternasyonal dayanışma ve kavgayı daha da güçlendirmesi gerekmektedir. İnanıyoruz ki, partilerimiz arasında yoldaşça ilişkiler daha da gelişecektir. 


Yoldaşça selamlar, 


Milaslov Ransdorf Bohemya ve Moravya Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı 


Prag, 7 Eylül 1999-09-15 


* k k 


ABD Demokrasi ve Sosyalizm Komiteleri 


Türkiye Komünist Partisi'nin 79. 
kuruluş yıldünümünde en sıcak dayanışma tebriklerimizi iletiriz. 

ABD'de Demokrasi ve Sosyalizm için İlişki Komiteleri olarak bizler, dünyada ABD'nin ekonomik ve askeri güdümü amacıyla ateşlenen derin çatışmalar değerlendirmenize katılıyoruz. Örgütümüz, ülkemizdeki 


pek çok başka örgütle birlikte, en son örneğini Yugoslavya'ya karşı yürütülen saldırıda gördüğümüz ABD emperyalizmine karşı mücadele etmektedir. 

Bu fırsatla, geçen ay yaşanan korkunç depremden sonra Türk halkıyla olan dayanışmamızı bildirmek isteriz. Trajedi, kapitalizmin utanç verici açgözlülüğüyle, yoksullar ve işçi sınıfı için yapılan evlerin güvensiz yapılar olması ve binlercesinin ölmesine neden olmasının bir başka örneğidir. 

Bu trajedi nedeniyle, ABD hükümetinden, şimdi militarizm ve savaş için harcanan kaynakların yıkılan bölgelerin yeniden inşası için ayrılması istemini daha da güçlü yükseltmek kararlılığındayız. 

10. kongre sonuçları için sizi kutlar ve çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Yoldaşca selamlarımızla, 


Charlene Mitchell 

Leslie Cagan 

Ulusal Başkanlar Demokrasi ve Sosyalizm için İlişki Komiteleri 


**#* 


Halkın İlerici partisi - Guyana 


Halkın İlerici Partisi MK'sı adına, TKP'nin bu anlamlı 79. 
kuruluş yıldönümünde, parti liderliğine ve üyelerine kardeşce selamlarımızı iletiriz. 

Kuruluşunuzdan bugüne kadar son derece güç koşullarda çalıştınız. oPartiniz kurulduğundan beri illegal koşullarda çalışıyor. Bu sürede komünistler, çalışan yığınları birleştirmek uğruna, canlarını vermek dahil, sayısız özverilerde bulundular. 

TKP, enternasyonalist sancak altında, Türkiye'nin çalışan yıgınlarını birleştirmek için ardıcıl bir savaşım verdi. 

Bugün, bu savaşımın meyvelerini daha iyi bir yaşam için savaşan yığınların birleşmesinde görüyoruz. 

TKP ulusal sorun için de önemli birikimlere sahiptir. 

Partinizi yönlendiren enternasyonalist konumdan uzaklaşmaksızın, Kürt ve azınlıklar sorununu tutarlı bir şekilde dile 


getirmektesiniz. 
Yoldaşlar, 79. kuruluş yıldönümünü, kapitalizmin 


küresel egemenliğinin doruğa 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YAŞANAN SÜRECİ DİKKATLİ İZLEYELİM! 


Yücel Bektaş 
MK Üyesi 


10. Kongrenin üzerinden kısa bir süre geçti. 
Kongre aldığı cesur kararlarla, partimizin Önündeki yılları belirleyici bir dönemeç olacaktır. 

Kongre, dünya, Türkiye ve örgütün içinden geçmekte olduğu ortamı değerlendirerek, günümüze ve yakın geleceğe ilişkin taktikleri belirleyip, döneme uygun bir dizi karar alarak, bu kararlar doğrultusunda yeni görevlendirmeler yapmıştır. 

10. Kongreyle yaşanan çok önemli bir degişiklik de, Veli Dursun yoldaşın, 19 yıldır yürüttüğü partinin tepe yöneticilik görevini gönüllü olarak bırakması ve bir başka alanda görev almasıydı. Kongre açıklamasının yayınlandığı merkez organda da belirtildiği gibi, “*...seçimle gelinen yerler ömürlük (o değildir...” 
diyerek Veli Yoldaşın görev değişikliği istemesi, aslında yalnızca partiye değil, tüm Türkiye siyasetine bir dersti. Yoldaşın yeni görevinde üstün başarıyla çalışacağına ve TKP'ye, çalıştığı yeni görev alanında silinmez katkılar yapacağına inanıyoruz. 

10. Kongrenin görevlendirmesiyle Partimiz adına bayrağı devralan, başta MK Sekreteri M. 
Bayraktar yoldaş olmak üzere, partimizin kollektif liderliğinin TKP'yi Türkiye ve Dünya Komünist Hareketi içerisinde layık olduğu yere 


ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Yeni liderliğimize yürüteceği çalışmalarda sonuna kadar destek vermek hepimizin boynunun borcudur. 

10. Kongreyle partimiz önemli bir değişim geçirdi. Hem yönetim değişikliği yaptı, hem de güne uyan -dünden farklı- yeni bir rota çizdi. 
Yaşanan ve yaşanabilecek tüm güçlüklere rağmen, inanıyoruz ki, yeni yönetim üzerine düşen liderlik görevini başarıyla yürütecek, kongrenin belirlediği yönde partiyi büyütüp güçlendirecektir. Sevinçle belirtmeliyiz ki, 
10. Kongreden bu yana yaşanan süreç -kısa olmasına rağmen- bu yönde ilerliyor. 

Partili (o yoldaşların dikkat etmesi gereken bir noktanın altını özellikle çizmek istiyoruz. 
Değişim (dönemleri, beraberinde, olumlu ve olumsuz yanları da birlikte getirir. Olumlu ve güzel olan şeyler şunlardır: Partinin kongreden bu yana yaşadıklarına bakarsak, partimizin geneli, “yeni yönetim geldi, ne olacak” gibi bir rahatsızlığa kapılmadı. Yeni işbölümlerinde herkes zevkle görevini yapmaya çalışıyor. Henüz yeterince düzelmeyen, hala ataletli alanlarımız var. 
Ancak o alanlarda da adımlar atılıyor. Yaşanandan görülen, doğruluğu bugünkü pratiğimizde kanıtlanan, Veli Dursun Yoldaş'ın o 10. 
Kongreye yaptığı önerinin partimizi ileriye götürecek bir öneri oldu-Şudur. Değişiklik öne- 


risi, doğru, zamanında ve gönül rahatlığıyla yapılmış bir öneridir. 
Partimizin geleceğine büyük katkıdır. Önerinin sahibine bu parti vefa borçludur. Bunun anlamını bugün biz kavrayamazsak, yarın tarih gelecek nesillere kavratacaktır. Bundan emin olalım. 

Kuşkusuz, kongrenin almış olduğu kararlara ve yapılan değişikliklere ikircimle yanaşanlar da vardır. Bunların bir bölümü öteki siyasetlerdendir. “Neden şimdi değişim? Neden yeni dönem? Ortamda değişen bir şey yok. TKP devrimci çizgide ilerleyecek mi?” gibi çok da dışa vurulmayan bir yaklaşım var. Bu kişiler, TKP'nin tarihine bir göz atsalar, bu tür “endişelere” yer olmadığını göreceklerdir. Yapılanları doğru değerlendirmek gerek. Yoksa durup dururken neden yaşamsal önemde değişimler yapılsın. Tabii ki ortam değişmiştir. Dünyada ve Türkiye'de dikkate değer değişimler var. 

1979'da parti içinde başlatılan devrimcioportünist mücadelesinden TKP'de devrimci çizgi galip çıkmıştır. 
Oportünistler partiyi bölmüşler, ancak 6-7 yıl sonra TKP adını da terkederek legalizme batmışlardır. Bugün, dünün TKP'sindeki kadrolarının önemli bir bölümü ya aktif siyasetin dışındadır ya da düzen partilerine entegre olmuşlardır. 6. Kongrede oybirliği ile adındaki İşçinin Sesi takısını 


kaldırarak TKP adına sahip çıkan kadro, partiyi bugüne getiren kadrodur. İşte 10. Kongre TKP'de bu çizginin devamıdır. TKP devrimci bir partidir. TKP'nin komünist, devrimci rotası, görev değişimleriyle degişmez. Görev değişimleri ancak devrimciliğinin bir kanıtı olarak anlaşılabilir. 

Yetmiş küsür yıl düşman TKP'yi yıkamamıştır. Bundan sonra da yıkamıyacak, partimizi teslim (alamayacaktır. 
Açık tartışma döneminde (1979), “bizi bizden başkası yenemez” demiştik. Doğru çıktı. 
TKP'yi parçalamaya, yıkmaya ya da güçten düşürmeye yönelik son yirmi yıllık tarihimizde çok şey yaşadık. Klik hareketlerine ya da düşmanın bazan direkt saldırılarına hedef olduk. 
Partimiz, 20 yıllık yakın geçmişinde bu girişimleri liderliği eliyle hep mahkum etmiştir. 

Bugün yeni liderliğin önüne de bunlara benzer girişimler gelebilir. Bir söz vardır, “su uyur, düşman uyumaz”, beklemek gerek. Saldırının nereden, kimden geldiği o kadar da önemli olmayacaktır. 

Çevremizde pek çok eski yoldaş, ya da sempatizan, 10.Kongreyle birlikte partinin adımlarını izlemeye başladıklarını söylüyorlar. “Başarılı adımlar atılırsa” destek vermeye hazırlanıyorlar. Güzel bir şey. 
Bu kesimlerin de ne kadar samimi oldukları önümüzdeki süreçte belli olacaktır. 

TKP, TKPnin dünü, 


TKP 79 YAŞINDA 


bugünü ve programıyla ona sahip çıkan ve tüzüğüne uygun olarak mücadele edenlerin partisidir. Vesile arayanların partisi değildir. 
Buna dikkat etmek gerek. Niyetleri ayırd- etmek zordur. Ancak TKP'lilerin görevi zoru başarmak değil mi? 
Ülkede devrim, dünyada sosyalizm için mücadele etmek değil mi? Yeni dönemde iyi niyetlerle partimize yaklaşanlarla, art niyetlileri ayırmak ve bu konuda uyanık olmak tüm partililerin görevidir. Yeniden parti saflarında mücadele etmek isteyen hiç kimse, bir deneme sürecinden geçirilmeden, örgüt saflarına alınmamalıdır. Hem olanaklar, hem de tehlikelerle birarada yürüyeceğimiz bu dönemde tüm yoldaşların söz konusu “'niyetlilere”” karşı dikkatli olması gerekiyor.e 


İŞÇİNİN SESİ 


Türkiye'den | kitap göndererek abonc olunabilir. 
>İYazışma adresi: 
PO Box 513 London, NI 4AR *#Web site adresi: members aol.comTKPIS E-Mail adresi 1: mecsajis(daol.com l E-Mail adresi 2: sohbetis aol.com 
* Gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamama ve tersine bir istek belirtilmedikçe düzeltme, ya da kısaltma hakkı yayın kurulunundur. Hiçbir yazı geri gönderilmez. 
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SAMİMİYET İNSANIN DAVRANIŞINDA 
GÖMÜLÜDÜR 


Yüksel Deniz 


Son zamanlarda ülke içinde ve dışında kimi parti dışına düşmüşler, hem kendilerini aklamak, hem de “yıkılmadım ayaktayım” görüntüsü vermek için uğraşıyorlar. 

Örgütlü olmak, örgütlü davranmak, örgüt adamı olmak, bir yaşam boyu sürecek uzun bir yolculuktur. Anlaşılan o ki, dün birlikte oldugumuzu, birlikte mücadele ettiğimizi sandığımız kimi “dostlar” bu olayı anlamadıklarından olacak, kendi aralarında toplanarak, parti yöneticilerini çekiştirerek ve deneyimsiz bazı partilileri de etkilemeye çalışarak, evcilik oynar gibi “örgütçülük” oynamaya 


çalışıyorlar. Yerli yersiz, olur olmadık kişilere, olur olmadık yerlerde, dün yaptıkları işleri anlatmaya girişiyorlar. 

Bu tutumda kendilerine “prim” olmadığını bilmek gerekir. Burjuvazinin, devletin açığa çıktığı kadarıyla olan tutumlarını da mı izlemiyorsunuz? Adam, “1000 operasyon yapıldı, yaptırma görevim vardı. Bunu kimse benden öğrenmek istemesin, devlet için yapılmalıydı, yapıldı” diyor. 
Senin, benim yaptığım devede kulak kalır. 
Kendinizi ne sanıyorsunuz? 

Bu çalışmanın içine giren herkes, bu çalışmaya uygun davranmalıdır, önce de sonra da. 
Tarih sayfalarına nasıl 


geçmek istiyorsanız o şekilde davranma hakkınız var. Gevezelik yapabilirsiniz, kendinizi olduğunuzdan farklı göstererek orada burada 


“Örgütçülük” oynayanları partimiz çok gördü. Zaman ilerliyor. Gün, örgütçülük oynamak günü değil, TKP'yi örgütleme 


günüdür! 


“prim” toplamaya çabalayabilirsiniz, size iyi niyetle danışmak isteyenlere olumsuz, çalışmalara zarar verecek davranışlarda bulunabilirsiniz. 

Kısacası, bu gönüllü çalışmaya nasıl iyin iyetle girildiyse, bundan sonraki davranışlarınızda da aynı tutumu göstermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Herkesin herşeyi yapma özgürlüğü vardır. Bu özgürlük, RÜTÜK'süz, sansürsüz, alabildiğince özgürdür. Ancak bilin ki, her yapılanın bir de ona denk düşen karşılığı vardır. 

Bu ülkede hergün, her dakika çok şeyler değişiyor. Bizde de çok şeyler değişiyor. Dün olmaz dediğin, yarın hiç beklemediğin bir anda 


oluverir. Dün senin savunup da yapamadığını bugün birileri yapıverir. Bu ülkede var olunacaksa, bu ülkenin koşullarında ne gerekiyorsa ona uygun davranmak gerektiği mantığı kadrolarda yerleşmiş durumdadır. 

Sonsöz: Ne yapıyorsak bilinçli, disiplinli, tutarlı yapmak zorundayız. Bugünün davranışında, “ben bunun şu noktaya hizmet edeceğini anlayamadım, bilmeden davranmışım” mantığı yok. Herşeyin bir bedeli var. Her davranışımızı ya ölçerek, biçerek yapmayı öğreneceğiz, ya yapanlardan öğreneceğiz, ya da ağzımızı kapatacağız. Yoksa birgün postacı kapıyı çalar. Dünya çok küçük.0 


Şili Komünist Partisi 


Türkiye Komünist Partisi'nin 
79. yıldönümü vesilesiyle, Şili Komünist Partisi Merkez Komitesi olarak sizlere en kardeşçe ve sıcak kutlamamızı iletiriz. 
Türkiye Komünist Partisi, 79 
yıllık yaşamında, halkının, işçi sınıfının, aydınların ve demokrasi, toplumsal adalet ve sömürgeci olmayan bir Türkiye için mücadele eden toplum kesimlerinin cesur ve kararlı temsilcisi olduğunu göstermiştir. 
Partinizin içinde çalıştığı karmaşık koşulları bize tanıtan siyasal bilgilendirme mektubu için teşekkür ederiz. Ülkenizi vuran ve halkınızın zaten zor olan ekonomik koşullarını daha da zorlaştıran doğal afete de çok üzüldük. içten başsağlığı dileklerimizi kabul ediniz. 
Yıldönümünüzü kutladığımız bu önemli anda, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmeye duy- 


duğumuz büyük isteği bir kez daha yinelemek isteriz. Biz bu ilişkileri, ortak ilgi alanlarımızda ortak eylemler olarak anlamaktayız. Neoliberal kapitalizmin dayatmasıyla globalleşen dünyada, dünya halklarının çıkarına gerçek globalleşmeye yönelmiş eylemler yapmalıyız. 


Şili Komünist Partisi Merkez Komitesi 


Rusya Komünist Partisi (SBKP) 


Rusya Komünist Partisi (SBKP) Merkez Komitesi, sizi ve sizin şahsınızda tüm Türkiye'li komünistleri, partinizin 79. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 

kutlar. 
Rusya Komünist Partisi (SBKP-MK) 


.".* 


TÜM NİJERYA BARIŞ DEVRİM ÖRGÜTÜ pis (ANPRO) 


Değerli Yoldaşlar; 
Tüm Nijerya Barış ve Devrim Örgütü'nün bütün üyeleri Londra Marks Memorial Kütüphanesinde yapılan Partinizin 79. 
kuruluş yıldönümünde sizleri mutluluk duygularıyla kutlarlar. 
ANPRO'dan iki temsilcimizi kutlamalarınıza göndermeye hazır olmamıza rağmen zaman yetersizliğinin bunu imkansız kılması yüzünden sizleri ancak mesajımızla kutlayabiliyoruz. 
Bundan sonraki tüm yıldönümlerinde, Nijerya'nın postalama ve vize formalitelerini gözönün- 


de bulundurarak olabildiğince çabuk haber verildiği takdirde sizlerle beraber olmaktan kıvanç duyacağız. 

Sizleri tekrar kutlar ve Aluta'nın ateşinin devam etmesi için tüm desteğimizi veririz. 


Daima ileri, asla geri. 
Yoldaşça sizin, 


Yussuf Sanni 
ANPRO Başkanı 


+.. 


Yayınımız baskıya girerken, Frelimo Partisi Merkez Komitesi, Arjantin Komünist Partisi, Meksika Komünist Partisi adına gelen içten mektupları yayınlayamadığımız için okuyucularımızdan özür dileriz. © 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TKP 


MERKEZ KOMİTESİNİN PARTİ ÖRGÜTLERİNE RAPORU 


10. Kongrenin ardından toplanan TKP Merkez Komitesi kendi içinde görev bölüşümü yapmış ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken acil işleri belirlemişti. 
MK, ilk dört aylık dönemde kendi önüne, Kongrenin getirdiği değişimlerin partiye benimsetilmesi ve örgütsel yapının Kongre kararlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi görevini koymuştu. 

10. Kongre'nin ardından, Kongre ve MK kararlarının yaşama geçmesi için gerekli tüm çalışmalar yapılmıştır. Gerek partinin örgüt boyutu, gerek propaganda boyutu ile ilgili altyapı hazırlıkları tamamlanmış ve somut ürünler ortaya çıkmıştır. Kongrede hazır bulunan örgütlerle görüşmeler düzgün yürütülmüştür (bir bölge hariç- orası ile de iletişim sürdürülmüş, önümüzdeki dönem için daha sağlıklı görüşme olanakları hazırlanmıştır). Ulke dışında iki il örgütü çalışmaktadır. 

Bu dönemde bölge örgütleri, il komiteleri olarak yeniden düzenlendi. Parti çalışmaları, bir-iki bölge hariç yeni yapılanma temelinde düzgün ilerlemeye başladı. Kollektif liderlik, tüm il komitelerinde öne çıkmaya başladı. 
Kollektif liderliğin öne çıkmaya başlaması, önümüzdeki dönemde 


parti çalışmalarında ciddi atılımlar yapılmasını sağlayacaktır. Bunun ipuçları görülmeye başlanmıştır. 

Çalışmalarda kollektifliğin öne çıkarılmastyla, üyelerin birbirini kösteklemesi zaafının yerini, birbirini destekleyen çalışma almaya başlamıştır. Sorumluya karşı kollayıcı, yardımcı, sahiplenici, saygılı, yükü paylaşan davranışlar, yükselen bir eğilim göstermektedir. 
Bu durum, iyi bir ekip havasının gelmeye başladığının somut işaretidir. 

Veli Dursun Yoldaş”ın kongrede gösterdiği davranış, alçakgönüllülük ve büyük düşünmek, partiyi daha ileriye iteceğinin, güçlü yanımızın yeniden daha ileri taşınacağının belirtisi olarak yorumlandı, yorumlanıyor. Kongreden bu yana geçen sürede ülkede örgütsel açıdan olumlu rüzgarlar esmeye başlamıştır. 
Uzun yılların bir tortusu olarak gelen anlayış ve davranışlar, olması gereken mantığa doğru yürümektedir. Ülkenin nesnelliğinin de buna hizmet etmesiyle (özellikle dışımızdaki çeşitli örgütlerin geldikleri noktanın görülmesiyle), iş olsun diye değil gerçekten örgüte layık olma amacıyla yapılan 


çalışmalar öne çıkmaktadır. 

Birinci MK toplantısı, Veli Dursun 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Yoldaşın yılların emeğiyle hazır-ladığı Marksizmle ilgili görüşlerimizin kitap halinde basılması görevini koymuştu. Kitap basıldı. Kitap örgütlerimiz ve örgüt dışı kanallar aracılığı ile dağıtıma girdi. Gelen bilgilere göre dağıtım iyi gitmektedir. İl komitelerinin önünde duran en önemli görevlerden birisi, kitabın hedeflenen çevreler- de planlı biçimde dağıtımını sürdürmektir. Kitabın dağıtımında tempo düşmemelidir. İl Komitelerinin kitapla ilgili diğer çok önemli bir görevi de, kitabın bir zaman dilimine yayılarak çok ciddi biçimde eğitiminin yapılmasıdır. 
Kitaptaki görüşlerin ciddi olarak özümsenmesi her yoldaşın, bir bütün olarak da partimizin kollektif bilincini ilerletecektir. Bu konuda il komitesi sekreterlerine büyük sorumluluk düşmektedir. 
Yeni görüşler geleceğimizin garantisi, ideolojik mücadelede en önemli silahımızdır. Bu dönem içerisinde 10.cu Kongrenin kabul ettiği parti programı kitapcık halinde bastırıldı. Yeni teorik o görüşlerimizin yer aldığı parti programının da kitap ile birlikte eğitimi yapılmalı ve program ulaşmak istediğimiz kesimlere yaygın olarak dağıtılmalıdır. MK'nın çok 


önemli bir kararı da çıkacak olan yeni yayının 


eksik kalmış maddi-teknik altyapısını hızla tamamlama ve ona uygun örgütlenmeyi sağlamaktı. Bu görev de yerine getirildi. Yeni yayın çıkartıldı. Partinin bütün il komitelerinin yeni yayın temelinde örgütlenme görevi de başlamış oldu. Bu görev önümüzdeki dönemin en temel görevidir. Örgütlerin yayın temelinde örgütlenmeye dayalı çalışmaları, pratikte çıkmaya başlayan sorunlar ve yeni olanaklar sürekli gözden geçirilip, sürekli ( ilerletilmelidir.Geçtiğimiz dönemde Alevi toplumuna yönelik yayın çıkarma çalışmalarına ilişkin yapılan girişimlerden sonuç alınamadı. Alevi toplumunun içinden geçmekte olduğu süreçle de bağlı olarak bu yayın görevi ertelenmiştir. 

Yurtdışı (o örgütlenmede de yeni yayınlarla birlikte örgütlenme çalışmalarının yeniden hızlandırılması gerekmektedir. Bu alan henüz işin çok başındadır. Onümüzdeki süreçte bu alanı ciddi bir atılım beklemektedir. 

Parti davranışını özümseyemeyerek kendi kişisel dünyalarına gidenlerin, partimizde gelişen yeni atılımdan duydukları rahatsızlık gözlenmektedir. Bu tipler, büyük bir merakla, “ne oluyor”u anlamak için ortalıkta dolaşmaya başlamışlardır. Gelişmelerin ciddiyetini anlı- 


yorlar, kendi güçsüzlüklerinin de. Dün birbirleriyle kanlı bıçaklı olanların bugün bizlere karşı birlikte davranmalarının nedeni budur. 
Düzgün çalışma böylelerine verilecek en iyi derstir. 

Sonuç olarak kongreden bu yana, MK, birinci (o toplantısında önüne koyduğu görevlerin belirleyici öneme sahip olanlarını yerine getirmiştir. Genel seçimlerin yapıldığı, Kürt sorununda ciddi gelişmelerin yaşandığı ülkemizde, partimiz MK'sı önümüzdeki süreçte yol göstericiliği ve kollektif liderlik görevini daha başarılı yürütmeli, görevlerini eksiksiz yerine getirmek için daha iyi çalışmalıdır. Tüm il komitelerinin ve yoldaşların yeni dönemde partimizin hedefleri doğrultusunda daha başarılı çalışma yürütmeleri gerekiyor. Dönem iş yapma dönemidir. Mazeret koyanların niyetlerinin açığa çıkacağı dönemdir. Çeşitli alanlarda sorumlu yoldaşlarla yapılan toplantılarda dönemin özelliği vurgulanarak, herkesin bulunduğu alanda canla başla partiyi var etme, yığınlara duyurma, bulunduğu noktada güçlü bir ışık olma göreviyle karşı karşıya olduğu saptaması, önemli bir saptamadır.6 
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Yaşam aslında son derece kısadır ve bu kısa zaman içinde insan bir uğraşlar zinciri oluşturur. 

Bu yaşamın belirli bir anından itibaren bazılarımız için siyasal yaşam başlar. Örgütlü olma, bir örgüte ait olma, o örgütte belirli bir misyon yüklenme ve bunu mücadelesiyle anlamlı kılma çabası. 

Böylelikle, örgüt, insanın yaşamında önemli bir merkez olur. Hele bu örgüt Komünist Partisi ise, insanın yaşamı daha anlamlı, daha yaşanası olur. 

Partili kişi, yaşamın 


SAKIN 
VAE: 
RARARLIYIZI 


Mehmet Bayraktar 


Merkez Komitesi Sekreteri 


tığı işe, ailesine dek tüm ilişkilerinde partili olma- nın verdiği davranışa uymaya, o konuma layık olmaya çalışır. 

Ancak, öyle de anlar olur ki, insanın içinden bireysel çıkışlar yapmak gelir, haklı ya da haksız, “şu an örgütlü olmasaydım” düşüncesine dek gelinir ama partililik kişi- yi genellikle böylesi davranışlardan alıkoyar. 

Söz konusu davra- 


olayın ne denli bilincinde olduğunun, oraya kendisini ne denli yakıştırdığının göstergesi olur. 

Böyle yanlış davranışlar, partilide de, bir nedenle parti ile bağlarının en alt sınıra indiği, hatta koptuğu kişide de, partililik düzeyinin açığa çıktığı anlar olarak karşımıza çıkar. 

Kişi dün ulu değer saydığı kuruma bugün küfür ediyorsa, dün özen- 


yorsa, partililik bilincini sorgulamak ve özeleştiri vermek zamanı gelmiş demektir. 

Partinin, kimsenin tapulu malı olmadığını herkes biliyor ve de ona göre davranıyor. Şunu bilmek gerekiyor ki, yıllardır ne dedikse, neyi savunduksa, onu yaşama geçirmek için çalışıyoruz ve çabalarımız her geçen gün daha da oturarak kök salıyor. 


kalanların ya da kendi öznelliğinin kurbanı olanların) ulu orta konuşmaları, olur olmadık dedikodu yaymalarıdır. 

10. kongre ile birlikte, anlayana göre, çok şeylerin değiştiği, olumlu, birbirine saygılı, birbirinin açığını çıkarma yerine eksiğini tamamlayan bir anlayışla çalışılıyor. Partimizde bir çok davranışın değiştiğini önümüzdeki süreçte daha iyi anlayacağız. Ve de en önce ulu orta konuşanlar, partililik bilincini içine sindirememişler anlayacaklar, yaşayacaklar. 


nışlar, KP'nin, kişide diği, saygı duyduğu Anlayamadığımız, Bugünlerin, hepimizin 

Por vk ger oluşan ağırlığının da kişiler hakkında yerli kimi yoldaşlarımızın o sınavdan geçtiği günler 

verdiği e el iin ölçüsünü ortaya koyar. yersiz, gerçek dışı değer- (özellikle ülke içindeki ulduğunu aklımızdan avranışa SIÇIM Davranışları, onun bu o İendirmelerde bulunu- süreçten biraz uzak çıkarmayalım. © 


lenmeye, çevresine, yap- 


ulaştığı bir zamanda kutluyorsunuz. Dünyanın zenginlikleri inanılmaz bir şekilde daha az ellerde toplanıyor. Birleşmiş Milletler'in  istatistiklerine göre, 358 milyarder, dünya halklarının 9645'inin zenginliğine sahiptirler. 

Şurası kesin ki, kapitalizm dünya emekçi halklarının sorunlarını çözmekten aciz olduğunu kanıtlamıştır. Komünist partilerini ve sol hareketleri, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan kapitalist sisteme olanaklı bir almaşık bulmak görevi bekliyor. 

Uluslararası dayanışma, günümüzde en büyük öneme sahip alandır. Kapital büyük bir uluslararası güç durumunu almıştır; buna karşı savaşmak için, emekçilerin zorlu bir uluslararası gücüne gereksinimimiz vardır. 

Yoldaşlar, çetin yıllar bizi 


bekliyor. Yığınları örgütleyip ekonominin demokratikleşmesi, toplumsal ilerleme ve adalet için savaşmamız gerekiyor. 

79. kuruluş yıldönümünüzde sıcak kardeşçe kutlamalarımızı iletir, gelecek için başarılar dileriz. 

Yaşasın TKP! 

Donald Ramotar 
Genel Sekreter 


6 Eylül 1999 
Georgetown, Guyana 
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Tüm Hindistan Öğrenci Federasyonu 


TKP'nin 79. kurul Idönümini utlama toplantısına katıl- 


ma çağrınızı aldık. 


TKP doğuşundan günümüze dek sürgünlere itilmiş olmasına rağmen, halkın bağrında yılmadan savaşmaktadır. 

Bu kutlama toplantısına katılmak, TKP ve emekçi halkla devrimci dayanışmamızı dile getirmek ve onların Türkiye toplumunu ileriye götürmek için yaptıkları özverileri ve sürdürdükleri mücadeleyi dile getirmek açısından önem taşımaktaydı. 

Yoldaşlar, toplantıya katılamadığımız için çok üzülüyoruz. 
Bunun gerekçesi de yakında yurdumuzda yapılacak genel seçimlerdir. 

TKP'nin 79. Kuruluş yıldönümü için Tüm Hindistan Öğrenci Federasyonu adına en sıcak yoldaşça selamlarımızı yolluyoruz. 

Yurdunuzda oligarşi ve faşist 


militanlıktan arınmış bir ülke için vermekte olduğunuz mücadelenizi içtenlikle destekliyoruz. 
Bu gerici güçlerin tek amacı, barış sever güçleri yok etmektir. 
ABD emperyalizmine karşı verdiğiniz kesintisiz savaşımda yanınızdayız. Bize ilettiğiniz değerlendirmelere katılıyoruz. 
Toplantınıza başarılar diliyoruz ve umut ediyoruz ki mücadeleniz proleter halka bilimsel sosyalizmi getirecektir. 
Dr Rahul Bhalji 
Tüm Hindistan Öğrenci Federasyonu 
Ulusal Konsey Başkanı 
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